
Bij de Norbertijnen in Postel

Datum

18-09-2026 tot 20-09-2026

Bestemming

Postel (B)

Duur

3-daags

Groepsgrootte

8

Afstanden

7-10 km

Prijs

€ 345,00

Gids

Ben Noorloos en Robert Riemslag

Waar gaan we naartoe?

Naar de Abdij van de norbertijnen van Postel in Mol - België. De Abdij ligt midden in 
de bossen van de Belgische Kempen.

https://www.dewandelmaat.nl/info/gidsen/ben-noorloos


Wat gaan we doen?

We zijn te gast in het gastenkwartier van de Paters Norbertijnen. We volgen het ritme 
van deze orde en maken daar omheen wandelingen door de prachtige omgeving van de 
Abdij. Zoals door het natuurreservaat “De Ronde Put” en op zondagochtend een stilte 
wandeling van een uurtje voor het ontbijt. In de avond hebben we het samenzijn met 
een Postels drankje en een kleine activiteit.

Dag 1

De deelnemers worden op vrijdagmiddag om 14.00 uur verwacht bij de Norbertijnen 
Abdij Postel in Mol/België Na de start van het weekend om 14.30 uur lopen we een 
kleine wandeling, die eindigt in de oude romaanse kerk van de abdij. Om 18.00 uur gaan 
we naar het avondgebed. Aansluitend is de broodmaaltijd. Het gastenhuis gaat om 22.00 
uur op slot. Maar voor de gasten is er de gezellige bar met onder andere Postels bier. 
De avond sluiten we met een kleine activiteit.

 

Dag 2

Na het ochtendgebed is het ontbijt. In de ochtend maken we een mooie wandeling vanuit 
de Abdi, naar het natuurgebied ‘De Ronde Put. We zijn voor de warme maaltijd tussen de 
middag terug bij de Abdij. Na het middagmaal lopen we nog een lus, met een bezoek aan 
het Wilde Zwijn en monument van de Eerste Wereldoorlog. We eindigen bij de 
oude romaanse kerk van de abdij. Zo maken we om 18.00 uur het avondgebed mee, 
met aansluitend de broodmaaltijd. De avond sluiten we met een kleine activiteit.

Dag 3

We starten de dag met een stilte wandeling voor het ontbijt. Na het ontbijt hebben we 
eigen tijd. Tevens is er dan de eucharistieviering van de zondag, om 10.00uur. Na de viering 
drinken we samen koffie/thee en is er het middagmaal. Daarna hebben we nog een tijdje 
voor reflectie  en afsluiting van het weekend en maken ons klaar voor vertrek. Zodat we 
rond de klok van 16.00 uur kunnen beginnen aan de thuisreis. De gastenpater schuift graag 
aan voor een gesprek met ons. Tijdens het weekend stemmen we af op welk moment.



Bij wie zijn we te gast?

Abdij Postel in Mol, België.

Goed om te weten

In Postel verblijven wij in het gastenkwartier, met pas gerenoveerde kamers, ook voor 1 of 2 
personen. Sanitair is op de gang. Bij het klooster is een goede parkeergelegenheid. Neem 
wandelschoenen mee.

Niet inbegrepen
Je eigen reiskosten van en naar Postel.•
Je eventuele extra consumpties.•


