
Kameren, kloosters en schuilkerken

Datum

29-08-2020 tot 29-08-2020

Bestemming

Utrecht

Duur

1-daags

Groepsgrootte

10

Afstanden

7 km

Prijs

€ 5,00

Prijs donateurs

€ 5,00

Gids

Jaap van der Vinne

Waar gaan we naartoe?

Deze wandeling voert ons door het ‘Museumkwartier’ in Utrecht.

https://www.dewandelmaat.nl/info/gidsen/jaap-van-der-vinne


Wat gaan we doen?

Kenmerkend voor het gebied was de grote dichtheid van kloosters en gasthuizen. Soms 
zijn delen ervan bewaard gebleven (Agnietenklooster, Catharijneconvent), andere komen 
wij nog tegen in de straatnamen (Jeruzalemstraat, Brigittenstraat, Abraham Dolesteeg, 
Magdalenastraat, Servaes Bolwerk, etc.).

Kenmerkend zijn ook de vele armenhofjes (‘kameren’). Liefdadigheidsbouw vond tot diep in 
de 19de eeuw plaats en we komen de voorbeelden in dit stadsdeel nog volop tegen. Ze 
werden gebouwd en gefinancierd uit legaten van rijke Utrechters. Een çamere’ bestond uit 
één woonvertrek met meestal nog een zolderverdieping.

Goed om te weten

De wandeling start om 10.00 uur en eindigt rond 15.30 uur.

Eigen lunch en drinken meenemen.


