Kloosterwandelen in de stad Den Haag

Datum

04-06-2021 tot 06-06-2021

Bestemming

Den Haag
Duur

3-daags
Groepsgrootte

10

Afstanden

5-10 km

Prijs

€ 175,00

Prijs donateurs
€ 160,00

Gids

Albert Weemstra en Kerensa Weemstra



https://www.dewandelmaat.nl/albert-weemstra

Waar gaan we naartoe?

Tijdens deze reis maak je op een ontspannen manier en in een rustig tempo kennis met ‘de
andere gezichten’ van Den Haag. Want wist je bijvoorbeeld dat Den Haag veel
interreligieuze en spirituele plekken kent? En heb je al kennis gemaakt met de plaatsen van

recht en vrede?

Je verblijft deze dagen in het stadsklooster, een stille oase te midden van het levendige
centrum van de stad. Daar ervaar je het sobere leven in dit bijzondere klooster en de

hartverwarmende gastvrijheid van broeder Frans.

Een mooie reis om voor het eerst of opnieuw kennis te maken met de vele gezichten van

Den Haag.

Wat gaan we doen?

Het wordt een bijzonder Wandelmaatweekend, met veel indrukken. Wij gaan naar een
labyrint in een paleistuin, naar een schuilkerk en misschien bezoeken wij de eerste moskee
van Nederland. Je wandelt over de toppen van duinen, door een statig Haags park, en’s
morgens vroeg ervaar je de stilte van een Haags hofje. Kortom, tijdens dit weekend is er

voldoende variatie.

Bij wie zijn we te gast?

Wij zijn te gast bij de Broeders van Maastricht in het Stadsklooster in het centrum van de
stad Den Haag. Het klooster staat open voor alle mensen wonend en werkend in Den
Haag. Met name richten zij zich op mensen die op zoek zijn naar nieuwe kansen en
inspiratie. Het complex bestaat uit werkplekken, woonverblijven, groepsruimten, een kapel

en een hele bijzondere tuin.

In het klooster hebben wij de beschikking over zeer eenvoudige 1-persoonskamers Het

sanitair delen wij met elkaar, de toiletten en douches zijn op de gang.

Ontbijten doen wij in het klooster. De andere maaltijden nuttigen wij onderweg en/of bij

een bijzonder restaurant in de omgeving van het klooster.



Goed om te weten

Bij het klooster is geen parkeerplek aanwezig. In de reisbrief krijg je suggesties voor
(betaalde) parkeerplekken in de nabije omgeving. Het klooster is per OV zeer goed

bereikbaar. Op drie minuten lopen vanaf het klooster zijn vele tram- en bushaltes.

Deze reis start op vrijdag om 11.00 uur. Op zondag nemen wij rond 15.00 uur, weer afscheid
van elkaar.

Niet inbegrepen

» Vervoer eigen woning — stadsklooster Den Haag

» Kosten OV in de stad Den Haag (tijdens de wandelingen maken wij een enkele keer gebruik van tram
of bus)

» Consumpties onderweg



