langs monumentale kerken en kloosters

Datum

25-06-2021 tot 25-06-2021

Bestemming

Den Bosch

Duur
1-daags
Groepsgrootte

7

Afstanden

12 km

Prijs

€ 8,00

Prijs donateurs
€ 8,00

Gids

Elly de Poot

Waar gaan we naartoe?

Tijdens deze dagwandeling maak je kennis met de rijke religieuze en culturele historie van
Den Bosch. We verzamelen bij het NS-station van Den Bosch en maken onder het genot
van een kopje koffie of thee kennis met elkaar en met de Wandelmaat. Vandaar wandelen
we langs voormalige kloosters, via kleine straatjes langs de rivier de Binnendieze naar de
Sint- Jans Kathedraal en bezoeken de “Zoete Moeder’ van Den Bosch. Bij de ingang van het
natuurgebied ‘Het Bossche Broek’ is er tijd om je zelf meegebrachte lunch te nuttigen.
Daarna wandelen we door dit planten- en vogelrijk gebied. We lopen een stukje langs de

Dommel om deze over te steken en dan weer terug te keren naar het station



Goed om te weten

We verzamelen rond 10.00-10.15 uur bij NS-station 's-Hertogenbosch. We verwachten rond
16.00 uur weer terug te zijn bij het station. Wie wil, kan nog even mee om in de buurt de

beroemde ‘Bossche bol’ te proeven.

Niet inbegrepen

Parkeren is lastig en duur in Den Bosch. Met de trein is beter. Er is een Parkeergarage bij

het station.



