Een oase van rust tussen Vlaamse abdijen

Datum

09-06-2022 tot 12-06-2022
Bestemming
Brecht (B)

Duur

4-daags
Groepsgrootte
9

Afstanden

7 -12 km

Prijs

€ 320,00

Prijs donateurs
€ 295,00

Gids

Hans van Dijk en Joke van der Neut

Waar gaan we naartoe?

Tijdens deze reis wandel je langs velden, beemden, bossen en vennen. Je verblijft bij de

trappistinnen van abdij O.-L.-V. van Nazareth in het Belgische Brecht.



Wat gaan we doen?

We kunnen meeleven met de getijdengebeden als de wandelingen dat toelaten. In de abdij
voeren wij een gesprek met een zuster. We genieten van genoeglijke avonden. De
wandelingen gaan in een rustig tempo. Kortom, een kloosterreis waarbij natuurbeleving en

het samen onderweg zijn centraal staan, een beetje pelgrimeren en thuiskomen bij jezelf.

Tijdens een van de dagen wandelen we naar de abdij van Westmalle.

Bij wie zijn we te gast?

We verblijven in een cisterciénzer klooster met zusters. Daar hebben wij de beschikking
over eenvoudige kamers met wastafel. De toiletten en douches zijn gemeenschappelijk. De
kamers liggen op de 1® verdieping. Er is een zaaltje beschikbaar voor onze groep. Gebruik

van internet is gratis.

Een kloosterwinkel met eigen producten is in de abdij aanwezig.

Goed om te weten

» Deabdij isvanaf Nederland per OV niet goed bereikbaar. Eigen vervoer wordt aanbevolen.

» Brecht kan eventueel per HSL trein (Lijn Schiphol-Antwerpen) worden bereikt. Uitstappen Station
Noorderkempen. Daar wordt je, na afspraak, door de gids opgehaald.

» Dezereis start omstreeks 11 uur. De laatste dag nemen wij rond 14.00 uur weer afscheid van elkaar.

Niet inbegrepen

» Vervoer eigen woning — Abdij Brecht
* Persoonlijke consumpties.



