Pelgrimsverkenningen op het Brabants kloosterpad

Datum

09-08-2022 tot 12-08-2022

Bestemming

Heeswijk en Velp
Duur

4-daags
Groepsgrootte

.

Afstanden
10-18 km

Prijs

€ 325,00

Prijs donateurs
€ 300,00

Gids

Elly de Poot



Waar gaan we naartoe?

Deze vier dagen maken we kennis met het klooster waar de norbertijnen wonen en een
voormalig klooster van de kapucijnen wat nu een pelgrimsklooster is. We wandelen elke
dag in een rustig en ontspannen tempo. We nemen een dagrugzakje mee. Onderweg
zullen we stilstaan bij kerkjes en kapelletjes. We lopen delen van bestaande trajecten van
het Brabants Kloosterpad vanuit het klooster in Heeswijk en het pelgrimsklooster in Velp.
(maximaal 18 km). We maken kennis met het leven van kloosterlingen en ontmoeten

andere pelgrims. We maken soms gebruik van het openbaar vervoer.

We verkennen drie etappes van het Brabants Kloosterpad van Heeswijk naar Velp (bij
Grave). We overnachten een nacht in de Abdij van Berne in Heeswijk en twee nachten in

het pelgrimsklooster/voormalig Emmausklooster in Velp.



Wat gaan we doen?

We wandelen delen van de etappes van het Brabants Kloosterpad. We lopen kortere

routes om heel rustig te kunnen lopen. Het gaat niet om het doel, maar om de weg!!

Elke dag maken we een wandeling met een dagrugzakje van 10 - 18 km. We maken kennis
met het Brabants kloosterleven van vroeger en nu. Onderweg hebben we speciaal oog
voor kerkjes en kapelletjes. We lopen door natuurgebieden en over landelijke weggetjes.
We wandelen als pelgrims rustig en aandachtig en genieten van de omgeving. We laten
ons hierdoor inspireren. In deze sfeer is er vaak ruimte voor zinvolle ontmoetingen met de

groepsgenoten.

Van dag tot dag

» Op dinsdag ontmoeten we elkaar ‘s morgens in de Abdij van Berne in Heeswijk. Vandaar verkennen
we het klooster en zijn omgeving. We maken een mooie wandeling langs derivier de Aa en wandelen
naar het kasteel van Heeswijk.( Ongeveer 10km) We overnachten in het klooster.

» Op woensdag na de ochtenddienst en ontbijt vertrekken we voor een deel van etappe 2 van het
kloosterpad naar Uden.( Ongeveer 17 km ). We nemen een lunchpakket mee voor onderweg. In Uden
gaan we langs kerken en museum Krona (religieuze kunst). We nemen de bus en overnachten in
(voormalig) Emmausklooster te Velp.

» Op donderdag maken we een rondwandeling waarin we een deel van de etappe 5 van het Kloosterpad
lopen. We nemen een lunchpakket mee voor onderweg. We wandelen door het prachtige natuurgebied
van het Raamdal. En keren naar het klooster waar we weer overnachten. (ongeveer 17 km)

» Op vrijdag vertrekken we na het ontbijt. We lopen een deel van de etappe 4 van het kloosterpad naar
Ravenstein. De route voert door het mooie natuurgebied van Keent in de uiterwaarden van de maas. In
Ravenstein lunchen we. ( ongeveer 12 km)



Bij wie zijn we te gast?

Abdij van Berne

Wij zijn te gast bij de kloostergemeenschap van de norbertijnen. Zij vormen een open
gemeenschap. Ze begeven zich vaak buiten het klooster om pastorale zorg te verlenen.
Zoals in de meeste kloosters vormen de gebedsdiensten en maaltijden de ordening van de

dag. Wij nemen zo veel mogelijk hieraan deel. We overnachten in het gastenverblijf van het

klooster.

Emmausklooster

Dit voormalig kapucijnenklooster ontwikkelt zich tot een pelgrimsklooster. Hier kun je
andere pelgrims treffen. Daarnaast komen er diverse groepen voor activiteiten op het
gebied van bezinning. We overnachten in het gastenverblijf en eten met de andere gasten

in de refter. We kunnen deelnemen aan korte meditatie in de kapel.

Niet inbegrepen

* gebruik van openbaar vervoer. (Neem je ov-kaart mee).



