
Drie dagen Brabantse Kempen vanuit pelgrimsherberg 

Vessem

Datum

06-03-2026 tot 08-03-2026

Bestemming

Vessem

Duur

3-daags

Groepsgrootte

10

Afstanden

12-18 km

Prijs

€ 325,00

Gids

Ben Noorloos

Waar gaan we naartoe?

We gaan naar Pelgrimsherberg Kafarnaüm in Vessem, gelegen in de Kempen van Noord-
Brabant. Deze omgeving kenmerkt zich door de mooie bos- en heidegebieden, afgewisseld 
met het platteland. De Pelgrimsherberg is een bekende pleisterplaats voor pelgrims die te 
voet of op de fiets onderweg zijn naar Santiago de Compostela of Rome. De herberg is een 
oude Brabantse langgevelboerderij naast de kerk van Vessem. In Vessem is ook de 
Jacobushoeve, een ontmoetingsplaats met veel historische waarden.

https://www.dewandelmaat.nl/info/gidsen/ben-noorloos


Wat gaan we doen?

Dag 1

We komen aan op vrijdagmiddag vanaf 13.30 -14.00 uur en starten om 14.30 uur. Deze 
middag maken we een wandeling rond Vessem. In de avonduren laten we ons inspireren 
door de pelgrimsverhalen. Ook als jezelf de gedachte/wens hebt een pelgrimstocht te 
maken, kun je nog zoveel inspiratie opdoen. Ben, de begeleider van deze dagen, heeft 
hiermee al vele jaren ervaring.

Dag 2

We beginnen al voor het ontbijt om 7.30 uur met een stilte wandeling. Zo begroeten we in 
stilte de dag en worden we wakker. Daarna genieten we van een lekker ontbijt en maken 
we een lunchpakketje klaar voor onderweg. We verkennen vandaag de Brabantse Kempen 
via het Grootmeer. Onderweg eten we onze lunch in de natuur. In de avond hebben we tijd 
om samen te zijn en door te praten over de ontmoetingen van deze dag.

Dag 3

We starten de dag weer met een stilte wandeling voor het ontbijt. Na het ontbijt maken we 
ons klaar voor een wandeling van ongeveer 7 km richting Hoogeloon en de Beerze. Rond 
13.00 uur hebben we in de Pelgrimsherberg de lunch. Na de lunch gaan we naar de 
Jacobushoeve en ontdekken daar hoe broeder Fons daar is gestart vanuit het thema 
'ontmoeten en koffie drinken'. Daarna volgt alweer de afsluiting, zodat we rond 16.00 uur 
huiswaarts kunnen gaan. Met een rugtas vol inspiratie.

Bij wie zijn we te gast?

Pelgrimsherberg Kafarnaüm biedt pelgrims op de grote paden naar Santiago en Rome, 
maar ook op de regionale pelgrimspaden, een gastvrij onderdak. Ook passanten vinden 
hier een aanspreekpunt voor een stempel in het paspoort of een praatje bij koffie. 
Daarnaast is de Pelgrimsherberg een centrum voor pelgrimage, bezinning en inspiratie 
voor mensen die onderweg zijn op hun persoonlijke pad.



Goed om te weten

In Vessem verblijven wij in de herberg met kamers voor een of twee personen. Sanitair is 
op de gang. Tegenover de herberg, achter de kerk, is goede parkeergelegenheid. Ook is 
Vessem vanuit Eindhoven goed bereikbaar met OV. Neem je wandelschoenen mee.

Niet inbegrepen
Je eigen reiskosten van en naar Vessem•
Je eventuele extra consumpties•

 

 


